
De eerste zin – This Is How We Read 
 

‘De uitnodiging kwam drie weken geleden en was overdreven 
gefrankeerd.’  

Het smelt, Lize Spit 

‘Andreas heeft niet gedroomd en toch wordt hij wakker.’  
Hotel zonder sterren, 
Lara Taveirne 

‘De persoon van wie je houdt bestaat voor 72,8 procent uit water 
en het heeft al weken niet geregend.’ 

Buzz Aldrin waar ben je 
gebleven, Johan Harstad 

‘Frans geven leek me de meest efficiënte manier om Japans te 
leren.' 

De verloofde van Sado, 
Amélie Nothomb 

‘Wijven zijn crapuleuze serpenten.’ 
Suikerspin, Erik Vlaminck 

‘Dit is een kort boek, omdat de meeste boeken over schrijven bol 
staan van de onzin.’ 

Over lezen en schrijven, 
Stephen King 

‘Alle advies is autobiografisch.’ 
Steal like an artist, 
Austin Kleon 

‘Mijn broer en ik lagen samen op bed en probeerden de goede 
kant van ons lichaam te vinden.’  

Broere, Bart Moeyaert 

‘Hier ben ik dan, ondersteboven in een vrouw.’ 
Notendop, Ian McEwan 

‘Het kreeftenalarm is het gesprek van de dag.’ 
Zeldzame aarden, 
Sandro Veronesi 

‘Je bent precies een week begraven. Zonder je hart, zonder je 
hersenen.’ 

Mijn gevlogen kind, 
Sophie Daull 

‘Millies hond Rambo was haar allereerste dode ding.’ 
De ongelooflijke 
zoektocht van Millie 
Bird,  
Brooke Davis 

‘Ik kreeg het te horen van een agent die aan de deur kwam.’ 
De vrouw die tegen de 
deur aan liep, Roddy 
Doyle 

‘Ik heb nog steeds geen idee waarom Sallie en ik naar dat feestje 
gingen... Alle gasten waren ouder dan wij en op een stijlvolle 
manier saai, zo oud dat wij veertigers doorgingen voor de 
jongedames van het gezelschap.’ 

Mannen leggen me altijd 
alles uit, Rebecca Solnit 

‘De ui moet heel fijn gesneden worden.’ 
Rode rozen en tortilla’s, 
Laura Esquivel 

‘Te koop: babyschoenen, nooit gedragen.’ 
Ernest Hemingway 

‘Het was de dag waarop mijn grootmoeder ontplofte.’ 
Het kraaienpad, Iain 
Banks 

‘Mijn moeder en mijn vader leerden elkaar kennen op de dag dat 
hij op het punt stond omlaag te springen van de Ponte Sisto in 
Trastevere.’ 

De vreemdelinge, 
Claudia Durastanti 
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‘In een rijke stad in Perzië, waar er reukwerk en zijde in overvloed 
waren, woonde er eens een oude wijze koning, die door zijn 
onderdanen zeer geliefd werd.’ 

De twaalf 
wonderbaarlijke 
sprookjes van Koningin 
Fabiola 

‘Ayoola ontbiedt me met deze woorden – Korede, ik heb hem 
vermoord. Ik had gehoopt die woorden nooit meer te horen.’ 

Mijn zusje, de 
seriemoordernaar, 
Oyinkan Braithwaite 

‘De baby is dood. Er waren maar een paar seconden voor nodig 
geweest.' 

Een zachte hand, Leïla 
Slimani 

‘De sneeuw in de bergen begon te smelten en Bunny was al weken 
dood voordat we de ernst van onze situatie begonnen in te zien.’ 

De verborgen 
geschiedenis, Donna 
Tartt 

‘Alleen reizen. Verreweg de duurste optie. Voordeel is dat je in je 
eentje in de regel sneller aanspraak hebt van vreemden. Nadeel is 
dat je sneller aanspraak hebt van vreemden.’ 

Universele reisgids voor 
moeilijke landen, Jelle 
Brandt Corstius 

‘Hendrik was verschrikkelijk stout. Iedereen zei het, zelfs zijn 
moeder.’ 

Stoute Hendrik, 
Francesca Simon 

‘De oudste zelfmoordbrief werd ongeveer vierduizend jaar geleden 
geschreven, in het oude Egypte.’ 

Het klimaat zijn wij, 
Jonathan Safran Foer 

‘Dit ben ik op mijn tiende. Dat was in 1980.’ 
Persepolis, Marjane 
Satrapi 

‘Tien jaar lang heb ik deze rol voor me uitgeschoven. Ik had er een 
vermoeden van wat me te wachten zou staan en ik was 
doodgewoon bang.’ 

Ik, Ali, Günther Wallraff 

‘Rond mijn eenentwintigste bezocht ik op wekelijkse basis een 
lieve kinesiste die mijn geblesseerde arm telkens een uur lang 
masseerde.’ 

Leven zonder filter, Fleur 
van Groeningen 

‘Ik heb scheve poten.’ 
De naakte waarheid, 
Jozefien Daelemans 

‘Ik herinner me dat ik als tiener het gevoel had dat alles in de 
wereld leek te zijn uitgekiend om mij op mijn plaats te houden.’ 

Girl: de weg naar meer 
zelfvertrouwen, Kim 
Cattrall 

‘Aan mijn kinderjaren bewaar ik geen enkele goede herinnering.’ 
Weg met Eddy 
Bellegueule, Edouard 
Louis 

‘Dit hier is een plaats waar mensen smelten als kaarsvet.’ 
Honingeter, Tülin Erkan 

‘Op een dag, ik was al oud, kwam er in de hal van een openbare 
gelegenheid, een man op me af.’ 

De minnaar, Marguerite 
Duras 

‘Dr. Straus zegt dat ik alles moet op srijven wat ik denk en alles wat 
van nou af aan met me gebeurt.’ 

Het genie in de 
muizenval, Daniel Keyes 
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‘In september 1828 verliet de grootste wiskundige van het land 
voor het eerst sinds jaren zijn geboorteplaats om aan het Congres 
voor Duitse natuuronderzoekers in Berlijn deel te nemen.’ 

Het meten van de 
wereld, Daniel Kehlmann 

‘Iedereen is het erover eens dat een zombie die hersens bezit, 
behoefte heeft aan meer hersens.’ 

Pride, prejudice & 
zombies, Seth Grahame 
Smith 

‘We gingen eten in het restaurant. Ik ga niet zeggen welk 
restaurant want dan zit het er de volgende keer waarschijnlijk vol 
met mensen die komen kijken of wij er ook weer zitten.’ 

Het diner, Herman Koch 

‘Vele jaren later, toen hij voor het vuurpeloton stond, moest 
kolonel Aureliano Buendía vast aan die verre middag denken 
waarop zijn vader hem had meegenomen om het ijs te leren 
kennen.’ 

Honderd jaar 
eenzaamheid, Gabriel 
Garcia Márquez 

‘Ik was tien jaar en deed mijn jas niet meer uit.’ 
De avond is ongemak, 
Marieke Lucas Rijneveld 

 
 
 
 
 


